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Pianospel 
 
In stilte bereiden we ons voor 

 
Welkom en aanvangswoord  
Vandaag is het de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. 
Het werk van Jezus op aarde is voltooid, Hij is teruggekeerd naar 
God, die hem gezonden heeft. De leerlingen moeten zich die dagen 
alleen gevoeld hebben, een beetje verweesd. 
Daarom wordt deze zondag ook wel wezenzondag genoemd. 
 
Maar ook al heeft Jezus ons verlaten, Hij laat ons niet alleen. Het is 
aan ons om in zijn geest, en in zijn voetspoor verder te gaan en in 

de wereld Gods liefde en Zijn daden te verkondigen. 
Hij heeft ons beloofd dat Hij met ons is, alle dagen, tot aan de 
voleinding van de wereld. Als teken van Zijn nabijheid brandt hier 
de Paaskaars, laten wij daarom ons licht op tafel aansteken aan dat 
Licht, als teken dat de Opgestane Heer in ons midden is. 
 
Openingslied Lb 216 alle verzen - Dit is een morgen 
 
Bemoediging 

Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige, 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Gebed van toenadering 
 
O God, keer U om naar ons toe, 
en doe ons weer leven met hart en ziel 
laat ons, o Heer uw liefde zien 
en geef ons uw heil! 
o Heer! Hoor ons gebed 

en laat ons roepen tot u komen. 
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Geef ons Heer, het licht van uw goed aangezicht. 
Vergeef ons al wat wij misdeden  

en laat ons weer in vrede leven! 
Heilig mijn hart o Heer,  
zodat ik kind aan huis kan zijn in uw heiligdom, 
door Hem die onze meester is:  
Jezus Messias, Amen 
 
Zingen Lb 274 alle verzen - Wij komen hier ter ere van uw naam 
 
Gebed om ontferming 

Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood in de 
wereld, voor de nood van ieder eenzaam mensenkind en zijn 
Naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde, hij 
hoort de ellendigen en redt van de dood, laat ons bidden ………. 
 
Zingen daarbij acclamatie 367d - Kyrie eleison 

 
 
Zingen Lb 867: 1 -  Loof overal, loof al wat adem heeft 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed bij de opening van het Woord 
 

Gij, oorsprong en einde van al wat leeft, 
Gij wilt ons de goede en de rechte weg leren 
door uw Woord dat Gij gesproken hebt 
door profeten en apostelen. 
Open ons voor uw betrouwbare getuige 
in wie Gij zelf ons nabij komt, Jezus, de Levende, 
in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven, Amen 
 
Eerste lezing: 1 Samuel 12: 19 - 24 
 
Zingen Lb 31: 1, 15 en 19 - Op U vertrouw ik, Heer der Heren 
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Evangelie lezing: Johannes 14: 15 - 21 
 

Zingen Lb 333 - Kom,  Geest van God 

 
Overweging 
 

Pianospel 
 
Zingen Lb 663: 1 en 2 - Al heeft Hij ons verlaten   
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
Toelichting bij de inzameling van de gaven 
Collectedoel: Naupanefonds St. Michielsgestel 
Rekeningnummer: NL38 RABO 0307 0707 19 
 
Dankgebed en voorbeden 

Zingen daarbij acclamatie 368g - Adem van God 

 
 
Stil gebed - Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
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Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid.  
Amen. 

 
Slotlied Lb 834 alle verzen - Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
 
Zending en zegen 
 
Gezongen Amen 
 
Pianospel 
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Lied 216 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen,   

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
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Lied 274 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 
3. Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
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Lied 867: 1 
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Lied 31: 1, 15 en 19 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
15. Hoe groot is ’t goed, dat Gij, o Here,  
hebt weggelegd voor hem,  
die acht slaat op uw stem.  
Gij zijt voor wie zich tot U keren  
een schuilplaats uit de hoge  

voor aller mensen ogen.   
 
19. God slaat de trotsen die Hem griefden,  
maar steunt met raad en daad  
wie zich op Hem verlaat.  
Hoop op de Heer, gij zijn geliefden,  
houd moed, blijf Hem verwachten,   
Hij schenkt u nieuwe krachten. 
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Lied 663: 1 en 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
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Lied 834 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
  
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 


